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Dit jaar 2024 markeert het 25-jarig bestaan van de Verklaring en 

Plan van Actie van de Verenigde Naties voor een Cultuur van Vrede, waarin staat dat 

“vrede een positief, dynamisch proces van deelname vereist, waarin dialoog wordt 

gestimuleerd en conflicten worden opgelost in een geest van onderling begrip en 

samenwerking. Samenwerking volgt uit onderling begrip: zonder dit laatste, d.w.z. het 

vermogen te luisteren en voorstellen te doen, verdraagzaamheid te tonen en 

gemeenschappelijke wegen te vinden, is vooruitgang onmogelijk.” 

Kernpunt voor onderling begrip is de menselijke taal. Talen zijn van primair belang, niet 

alleen voor uitwisseling maar ook om gemeenschappelijke waarden en beginselen op 

te stellen. Om vrede te bereiken zijn we aangewezen op de inzet van alle mensen met 

alle talen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens veroordeelt in het 

bijzonder discriminatie op grond van de taal die men spreekt. Dit houdt in: alle talen en 

de sprekers ervan gelijkwaardig te respecteren; in bijzondere gevallen het gebruik van 

verschillende gemeenschappelijke talen en bruggen te slaan tussen verschillende talen 

in een geest van gelijkwaardigheid. 

Als organisatie die de Internationale Taal Esperanto verbreidt met het doel 

saamhorigheid, onderling begrip en respect onder de volkeren van de wereld te 

ontwikkelen, bekrachtigt de UEA opnieuw de bevordering van menselijke taalrechten 

als weg die tot vrede leidt. In eigen werkzaamheid zoekt UEA een gemeenschappelijke 

grond door middel van een gemeenschappelijke taal, zoals opnieuw is gebleken op het 

109e Esperanto Wereld-Congres, in augustus gehouden in Arusha, Tanzania. Bijna 

1000 Esperanto-sprekers uit 65 landen hebben vreedzaam het onderwerp “Taal, mens 

en milieu voor een betere wereld” besproken. 

Wij wijzen ook op et onderwerp van de Europese Dag van Talen, 26 september 2024, 

“Talen voor de Vrede”. Aan die dialoog neemt UEA zelf deel. En met andere NGO's als 

officiële partner van de UNESCO, zullen wij ook deelnemen aan het project “Dans en 

Vrede hand in hand”, dat slechts één van de vele vredesprojecten vormt van de 

Esperanto-beweging op internationaal, nationaal en plaatselijk niveau. 

De Algemene Vergadering van de VN heeft 2025 uitgeroepen als het “Internationale 

Jaar van Vrede en Vertrouwen”. UEA neemt er volledig en vol geestdrift aan deel. 

Vrede en vertrouwen vormen ook het hoofdthema van het Esperanto Wereld-Congres 

volgend jaar (in Brno, Tsjechië). Onze wereld heeft schreeuwend behoefte aan vrede 

en die vrede zal er alleen door onderling begrip en vertrouwen kunnen komen. Laten 

wij in dit tijdperk, waarin wij worden geconfronteerd met oorlogen, hongersnoden, 

pandemieën en andere uitdagingen, ons verenigen om vrede te eisen, en een 

vreedzame wereld bouwen in een geest van gelijkwaardigheid ook op taalgebied. 


